
 

Nieuwsgierig naar geloven in
Brussel?

Kom mee op onze inleefweek!

9 tot 13 augustus
12 tot 15 jaar
Centrum Brussel

 



Hoe beleeft een moslim zijn gebed? Leven er joden in Brussel?
Waarom zijn er zo veel verschillende

groepen christenen, geloven ze dan niet allemaal in Jezus? 
En wat is een vrijzinnig-humanist?

Samen gaan we op verkenning! We gaan op pad door Brussel 
en maken kennis met de verschillende

religies en levensbeschouwingen in de stad.
Het wordt een actieve week vol bezoeken en activiteiten.

Ben je tussen de 12 en 15 jaar en ben je nieuwsgierig naar
religies en levensbeschouwingen? Kom dan zeker mee! 

 
We zijn van 9 augustus tot 13 augustus elke dag op pad van 

9 uur 30 tot 16 uur 30. We starten steeds aan House of
Compassion, Begijnhof, 1000 Brussel (metro Sint-Katelijne).

Maar we gaan vooral op avontuur, dus vergeet 
je abonnement niet! Deze inleefweek kost 25 euro. 

 
Schrijf je in op de website van Axcent:

www.axcent.org 

Inleefweek
GELOVEN IN BRUSSEL


